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De geheime tuin in het centrum van Marrakech 
 



 

 

 

 
 

Een van de vier koningssteden in Marokko is Marrakech en ligt in het zuiden van 
het land. Een ander werelddeel met een heel andere cultuur dan we gewend 
zijn in Nederland. Een grote stad met meer dan 1 miljoen inwoners. We gaan 
proberen de magie van de stad en de omgeving op te snuiven en te beleven. 

Zaterdag 2 september 
 

Vroeg in de ochtend om een uur of 5 verzamelen we op het vliegveld van 
Eindhoven. Allemaal op tijd uitgeslapen en in afwachting van alles wat komen 
gaat. Ook het vliegtuig is op tijd. Lekker rustig inchecken, het gaat gesmeerd. 
Na een dikke 4 uur vliegen komen we aan op de spiksplinter nieuwe luchthaven 
van Menara in Marrakech. 
 

 
 
echt een prachtig vliegveld. 



 

 

 

 
 
Na verschillende paspoortcontroles stappen we naar buiten waar het meteen 
33 graden is. Pfff even wennen.  Er staat een bus klaar met Patric, onze 
gastheer van het guesthouse. Dwarsdoor het verkeer van Marrakech een 
beleving. Links en rechts, overal wordt ingehaald door brommers, auto’s 
vrachtwagens zonder aan te geven welke kant men op gaat..Dat weten dan ook 
weer. 
Vanaf de grote weg nemen we een kleine weg die overgaat in een kleinere weg 
dat overgaat in een nog kleiner paadje dat uiteindelijk doodloopt op een groot 
gesloten hek. Zitten we wel goed? 
Als het hek opengaat komen we echt in een oase met palmen, bloemen, 
zwembad en  papegaaien terecht.   
 
Het guesthouse Handi Oasis is voor deze week ons verblijf. Een kleinschalig 
complex met een enthousiaste kleine staf onder leiding van de fransman Patric. 
Het is op afstand van de reuring van de stad en ligt tussen de olijfboomgaarden.  
S’ avonds en s’ nachts hoor je de krekels. 
Vriendelijk en uitnodigend is het opgebouwd tussen zwembad en groen met 
geur en kleur op Afrikaanse leest. Overal leuke plekjes en zitjes om te 
ontspannen.  
Alles op de begane grond. Veel aandacht is aan de openbare ruimte gegeven,  
de grote kamers zijn in verband met het koelhouden gesloten en met de 
opening aan de omloop die begroeid is. Alles met elkaar levert dit een rustige, 
vriendelijke en uitnodigde sfeer op. Het geheel wordt met papagaaien 
omgeven. 
Binnen dit guesthouse gaan we onze vakantie vieren. Nog nooit zo’n goed 
doordacht complex en betrokken personeel meegemaakt. Fantastisch. 
U moet eens kijken op de site www.handioasis.com. 
De staf bestaat uit allemaal vriendelijke lokale mensen, die zorgen voor sfeer en 
het lokale eten. 
 

http://www.handioasis.com/


 

 

 

      
palmen, goed verzorgt groen rondom een prachtig zwembad. 
 

 
hmmmmm, wilt u de zonnebrand ff doorgeven? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Mag ik u de avontuurlijke deelnemers voorstellen? 
 

      
Marco    Jolanda   Jurre 

         
        Mijndert      Raymond  Marco 

     
 Auktje   Remco 
 



 

 

 

 
 

    
 
 
 
 

   
                        
echt aan alles is gedacht.  
 
               
 
 

 



 

 

 

 

Waar moet je beginnen bij een bezoek aan Marrakech?.  
Op voorhand had iedereen al nagedacht wat ze graag willen zien en beleven. 
Eerst maar eens een lunch, na een lange reis en een doorwaakte nacht is een 
stevig maal welkom. De keukenstaf maakt een heerlijk Marokkaans warm 
maal. Een warm onthaal. En dat heerlijk geserveerd op ons eigen dakterras. 
 

  
 
 

   
Impressies van ons dakterras. 
 
 



 

 

 

Aan tafel worden na een uitgebreid voorstelrondje, de verwachtingen gepeild. 
Iedereen heeft voorkeur om zoveel mogelijk te beleven en ondergedompeld te 
worden. Dus met het andere eten, het andere drinken en veel zien. Oppassen 
dat we niet te veel gaan doen. 
Maar eerst, na de lunch uitpakken en genieten van de zon, het zwembad en de 
kamers. 
Lekker bij het zwembad een drankje en zonnen. Om ca. 20.00 uur verzamelen 
we voor het diner. Het is al donker op het terras en de verlichting geeft meteen 
een heerlijke vakantiesfeer 
Het voorgerecht wordt vervolgd met een maaltijd in de Tajine klaargemaakt. 
Gestoofd kippenvlees met rijst en groenten uit de tuin. Hmmm. 
Een lekker fruittoetje maakt het geheel af. 
 
Tijdens de maaltijd beslissen we om morgen direct Marrakech in te gaan en ons 
te laten onderdompelen. Gelukkig kunnen we gebruik maken van een gids van 
het guesthouse. Dat wordt niet gewoon winkelen en shoppen , dit wordt een 
echte belevenis met onderhandelen, nog eens onderhandelen, thee drinken en 
soms kopen. We hebben tijdens de maaltijd de onderhandelingsstrategien 
doorgesproken. Ook weglopen hoort bij een goede onderhandeling. Benieuwd 
of iedereen dit kan opbrengen. 
Na de uitgebreide maaltijd gaan sommigen al snel naar bed, andere blijven nog 
op een van de vele terrasje zitten. 
We spreken af om uit te slapen en wat later te gaan ontbijten. 
Welterusten.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Zondag 3 september  
 

Bij het ontbijt afgestemd wat we gaan doen. Lekker vers stokbrood en een pain 
chocolat. Verse jus en koffie maken het geheel af. Daarnaast is iedereen 
voorbereid op het afdingen bij inkoop van souvenirs. We denken dat ongeveer 
de helft wat gevraagd wordt een goed uitgangpunt is en iedereen zelf moet 
afdingen. 
 
We beginnen maar met de grote souk in het centrum. Met de bus van de 
accommodatie en met gids van het guesthouse gaan we naar het centrum en 
de beroemde souk aan het Jamaa el Fna plein. 
We worden meteen ondergedompeld in de geuren, kleuren en de chaos van de 
stad. We beginnen de trip langs de magere en ietwat verwaarloosde paarden 
van de toeristenkoetsen. Dat is dan ook meteen de eerste heftige geur, er wordt 
niks opgeruimd.  
 

  
 
 
Eerst langs de bank om te wisselen en geld op te nemen. Oeps, we zitten in een 
ander werelddeel en niet alle passen zijn hierop aangepast. Een teleurstelling 
die even verwerkt moet worden. Maar dat gaat snel over als je tussen de 
slangenbezweerders, hennahschilderessen, acrobaten en zwervers moet 



 

 

 

laveren. Iedereen wil geld, zelfs als je foto’s wilt maken. Onze lieve jonge 
Marokkaanse gids is het gewend en loopt onverschrokken door. 
Direct de grote souk in. Een doolhof van straatjes, geuren, kleuren en heeeel 
veel mensen en brommers. 

 
 
zoveel kruiden, zoveel geuren  



 

 

 

    
 
 
 

                                  



 

 

 

 
Omdat de winkeltjes zo klein zijn en iedere winkel een of twee verkopers heeft, 
wemelt het van de aanprijzingen. Alles is topkwaliteit voor weinig, prijzen ze 
aan. Kruiden, textiel, kleden, prullaria en mooi, echt en nep door elkaar. 
Door de drukte en de heel smalle straatjes persen regelmatig bromfietsen door, 
met en zonder lading. Het kopen en afdingen kan beginnen. Schaaltjes, 
oorbellen, en nog veel meer worden uitgezocht. Alleen is het zo dat voor elk 
ding onderhandelt moet worden.  
 
Pffff even rust in de Secret Garden. Een heerlijk kopje thee in een oase van rust 
in het drukke centrum 
Een hoogtepunt van irrigatie, botaniek en architectuur. Een nalatenschap van 
Arabische cultuur. 
 

    
 

    
planten en bomen uit de hele wereld zijn hier verzameld. 



 

 

 

En verder….. 
 

 
 
 
 
Het onderhandelen duurt soms erg lang, maar dat hoort bij deze cultuur. 
Vreselijk gelachen om de diverse onderhandelingsmanieren en de resultaten. 
Zelfs weglopen hoort bij de koopacties. Het is duidelijk dat we wel een tijdje ons 
hiermee gaan vermaken. De opbrengsten zijn potjes, kettinkjes, souvenirs, 
kruiden tegen van alles, geurtjes je kan het zo gek niet bedenken. 
Onze lieve Marokkaanse gids moet er vriendelijk om lachen. 
De late lunch gebruiken we op een terras aan het plein. Bijkomen van al het 
gewandel en geslof. Wat een volk om ons heen, we komen ogen en oren tekort 
Acrobaten, bedelaars, verkopers en heel veel mensen lopen en krioelen door 
elkaar. 
Hierna nogmaals de souk in. Sommigen beginnen al vermoeid te raken maar er 
zitten ook die-hards in de ploeg. Nog een mooi bezoek was aan een 
kruidenhandel. Hij had zelfs kruiden om rijk van te worden……..     
   
 

 
 



 

 

 

 
De uitleg was in het frans. Niet iedereen had meer veel belangstelling voor de 
presentatie. Toch werden er best wat kruiden gekocht. O.a black seed tegen 
verkoudheden. 
Om een uur of vijf was iedereen verzadigd en liepen we door de trommelaars, 
de slangenbezweerders en de aapjes richting bus. Door het hectische verkeer 
weer naar ons onderkomen. Tot het avondeten heb ik niemand meer gehoord. 
Om 8 uur werden we weer verblijd door de keukenbrigade. 
 

      
allemaal schatjes 



 

 

 

 

 
Onze host Patric in zijn Marokkaanse kantoor. 
 
Maandag 4 september 
 
We hebben besloten om er een rustige dag van te maken en te genieten van het 
guesthouse. 
Lekker uitslapen. 
Na het ontbijtje met franse croissants, honing en marmelade en het verse 
stokbrood gaan we bij het zwembad in de zon, uit de zon, insmeren, in de zon, 
op de ligstoel, een duikje, insmeren, duikje, koffie, in de zon, uit de zon. Kortom 
een heerlijk tijdverdrijf. 
Na de lekkere warme lunch gaan we over tot wat we voor de lunch hebben 
gedaan. Wel onder het genot van onze mobieltjes.  Oh ja, de familieleden  
worden ook gefeteerd op ons zonnige vermaak. 
Raymond heeft de sportapparatuur gevonden en gaat met gewichten aan de 
gang. Ook Marco doet beperkt mee. Best zwaar in ca 35 gaden, dat trekken en 
duwen aan die gewichten. 



 

 

 

Rond een uur of half vijf een kort beraad met een kopje thee. Het idee is om 
morgen met 2 fourwheel drivers de woestijn in te gaan. Het plan is met 
algemene stemmen aangenomen.  
Dat wordt een dag om nooit meer te vergeten. We bespreken een trip door het 
atlasgebergte, een rit met kamelen en een lunch bij de Bedoeienen. 
Meteen maar in het begin van de vakantie zo’n hoogtepunt. 
We genieten na bij het heerlijk avondmaal. Zo langzamerhand heeft iedereen 
voldoende stof om te bespreken en het gaat eigenlijk best gemakkelijk. De een 
krijgt een duwtje de andere moet een beetje dimmen. Met wat uitleg lukt dat 
best goed. 
We hebben op het terrein een plekje gevonden waar we ’s avond lekker kunnen 
nagenieten van de dag. Met wat zelfgehaalde chips en kaas, uit de Pyreneeen is 
het goed toeven in de zwoele avond.    
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Dinsdag 5 september 
 

Om 10 uur staan de twee fourwheels met chauffeurs klaar. Op naar het 
Atlasgebergte. 
Na langzaam uit het stedenlijke gebied van Marrakech te hebben verlaten, 
komen we in rotsachtig gebied terech., waar niets maar dan ook niks groeit. 
Schuddend rijden we door sleuven en heuvels van het gebied dat voor het 
atlasgebergte ligt. Af en toe een kameel, een kleine nederzetting en wat zand, 
veel zand, heel veel zand. Af en toe uit de wagens om te genieten van het 
uitzicht en de rust. Een van de chauffeurs vind het enig om wat steviger dan 
nodig is heuvels te bedwingen. 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

Na een rit van een uur of vier komen we aan bij een grote tent waar kamelen 
staan. En ja hoor iedereen gaat er op. Best apart dat gehobbel door de 
woestijn.  

Het begint eenvoudig…..  

 
 
 

 

      ….. 

nog steeds eenvoudig….. 
 
 



 

 

 

 

 
 

het had wat voeten in de aarde maar het is gelukt. 
 
En dan een heerlijke Marokkaanse lunch.  
Om te beginnen met uitzicht en gastvrijheid. 

       



 

 

 

 

                                     
 

Heerlijke zoete thee, kipspiesjes, tajine rundvlees en groenten. SMULLEN van 
maaltijd, gastvrijheid en uitzicht. 
 

    
 
 



 

 

 

 

Dan weer een paar uur terug hobbelen en schudden door de woestijn. 
Ottenooie, wat een belevenissen vandaag. THIS IS MAROC!!!!! 
 
Nog net tijd om nog even van het zwembad te genieten, geen alcohol, maar 
thee en koffie. 
 

 



 

 

 

 

Vol met alle ervaringen en zelfs een beetje confuus van deze dag gaan we aan 
tafel. Weer een heerlijk in de tajine gemaakte maaltijd. Het is en blijft een 
heerlijke stoofmethode. De vis is gestoofd en de groenten ook. Dit keer met 
aardappel in een lekkere saus.  
 
Na een stevige bak leut en terugblikken op deze enerverende dag besluiten we 
morgenochtend rustig het stof te laten neerdalen en eind van de middag weer 
naar de Medina te gaan en daar te dineren. 
Met dit vooruitzicht gaan we slapen. 
  
 

Woensdag 6 september 
 

Met het ontbijtje achter de kiezen gaan we lekker chillen en zonnen. 

Raymon gaat lezen, Jurre gaat chillen met muziek, Jolanda gaat puzzelen, 

Meindert doet mee met puzzelen, Marco en Marco zwemmen en zonnen, 

Remco praat met de franse gasten en staf over alles en nog wat in het engels. 

De papagaaien laten zich vaak horen. De ene kan heel goed miauwen. 

Raymon en Marco gaan weer samen sporten. De gemaakte foto’s worden 

gedeeld en besproken.  Om vijf uur hebben we afgesproken om met de taxi’s 

naar de Medina te gaan. We gaan weer genieten van de souk en het plein bij 

avond. Onze gastheer Patric heeft een prima restaurant gereserveerd die 

prachtig uitzicht geeft op het plein. Het schouwspel begint als het licht is, 

daarna kleur de lucht rood en worden de eetstalletjes opgebouwd. Heel 

langzaam verandert het plein in Magisch Marrakech.  

         
marktmeester Meindert keurt      de markt verandert langzaam in open eettent 



 

 

 

 
 

 
 

heel langzaam veranderen kleur, licht en bezoekers 
 
Het magische is dat elk moment de kleur en het licht verandert en daarmee 
ook de mensen en de sfeer. Het grote plein verandert in een lappendeken van 
kleine pleintjes met ieder zijn eigen sfeer. Heel bijzonder om de tijd te nemen 
om dit mee te maken. Bewust overdag met licht gestart en de schemering en 
duisternis vanuit onze theaterstoelen als toneelspel te zien. 
 
 
 
 



 

 

 

 

     
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Heerlijk gegeten in sjiek restaurant. Helaas geen bier!!! 
Iedereen kon kiezen uit echte lokale gerechten. Couscous, tajinegerechten, 
diverse salades en gegrild vlees kwamen voorbij. Geen hersenen, geitentongen 
en kopvlees. Die bewaren als uitsmijter voor vrijdagavond. 
Heerlijk langs alle kramen gelopen met muziek, acrobatiek, geldkloppers. Zelfs 
een man gezien die op een zaag probeerde te spelen. Ook snaarinstrumenten 
gezien waarvan ik dacht hoe komt daar nu geluid uit? Het blijft een raadsel.  

                    
 

De taxi’s staan weer klaar op de afgesproken plaats ( altijd weer spannend of ze 
er zijn) en we proberen nog een terrastruc met Jurre en Remco. Helaas niet 
gelukt. Wel erg gelachten om de act van Jurre. 
Met de taxi’s terug vol van de indrukken van vandaag.  
Nog even bijkletsen op onze bekende plek. De thee smaakt heerlijk, evenzo de 
koek en de kaas. 
Voldaan rollen we onze slaapkamers en bedden in. 



 

 

 

Donderdag 7 september 
 

Tijdens het ontbijt besluiten we dat we een paleis willen zien. En dat kan 
natuurlijk geregeld worden. De taxi’s staan weer paraat en zetten ons af bij het 
Palais el Badi. 
Een paleis oorspronkelijk uit 1593, later verbouwd in de 17e eeuw tot een fort 
om de stad te bewaken tegen invallen. We verheugen ons hierop. De oude 
rode muren zijn gebouwd van gebakken steen en gepleisterd met rode stuc. Op 
het dak zijn vele ooievaarsnesten.  
Voor de deur blijkt dat het paleismuseum sinds gisteren voor 2 maanden is 
gesloten voor een renovatie. Pfff, hadden ze niet een dag kunnen wachten? 
Dat is het onvoorspelbare van Marokko, niemand weet ervan. Altijd een 
verrassing. 
Snel een alternatief bedenken. Dat doen we op een terras met een lekkere 
lunch met vis en vette handen van het kluiven.  
 

 
 

De taxichauffeur had verteld dat er vlakbij een joodse wijk is geweest met een 
synagoge. 
Het lijkt iedereen een goed idee om deze te bezoeken. We lopen hele nauwe 
straatjes in en raken bijna de weg kwijt. Echte een doolhof. Ook hier allemaal 
kleine winkeltjes met van alles en nog wat te koop. Hier heeft een grote joodse 
gemeenschap geleefd.  
 
     
 



 

 

 

Haast niet te vinden, maar met wat doorzetten is het gelukt. Een bijzondere 
plaats in een  bijzonder stadsdeel.  
 

 Heel veel tradities door de eeuwen gevormd 
worden hier getoond. 
  

 
De intensieve week en het warme weer begint zijn tol te eisen. Het is heerlijk 
toeven in de schaduwrijke binnenplaats. De getoonde tradities, foto’s en 
geschiedenis komen niet meer goed binnen. Het wordt tijd voor een terras met 
smoothies. We gaan alles uit proberen. Ananas, tomaat, aardbeien, citroen en 
nog veel meer. Iedereen puft lekker uit.   



 

 

 

 

 
Nee, dit is niet wat je denkt…. 
 
De taxi’s staan gelukkig weer op de afgesproken plek en brengen ons naar ons 
guesthouse. 
Ook hier weer lekkere drankjes. Ook weer een plonsje in het zwembad.  
 

    
      groen uitzicht vanuit een slaapkamer 

Deze dag weer afgesloten op onze bekende plek. Af en toe een goed 
inhoudelijk gesprek.  
Het slapen gaat weer vanzelf. 



 

 

 

Vrijdag 8 september 
 

Alweer de laatste dag in Marrakech. Wat gaat zo’n week toch snel voorbij. 

Ontbijtje, genieten van het zwembad, de zon, gesprekjes met elkaar, 

terugkijken en vooruitkijken wat deze dag zal brengen. 

Toch nog eenmaal naar de Medina en als klap op de vuurpijl eten wat op het 

plein wordt opgediend. Eerst om moed in te drinken maar eens een goed 

fruitdrank.  

 

 

                                  
 

Daarna het keuren van de stalletjes en de etenswaar. Geitenkoppen, 

geitenogen, hersenen, het kan niet op. Sommigen van ons beginnen een 

terugtrekkende beweging te maken. Anderen vinden dit het hoogtepunt. 

Uiteindelijk geven we ons gewonnen voor een stalletje met heerlijke geuren. 

We spreken een prijs af en wachten af wat dit ons gaat brengen. Eerst thee, 

veel thee. Dan komt er een koekjeskar voorbij waar Jolanda de helft van 

besteld. Intussen krijgen we wat broodjes en een mengsel van tomaten en 

komkommer. Dat valt mee, de bijbehorende saus is erg pittig, maar daar waren 

we in de loop van de week aan gewend geraakt. 

 



 

 

 

     
  

Dan volgen wat kipspiesjes en nog ander spul. Het eten valt tegen maar de 

sfeer is onvergetelijk. We dwalen na deze ervaring langzaam af naar de 

klaarstaande taxi’s. 

Dat waren dan de Medina, de Souk en de Magie van Marrakech. 

Maar niet zonder een slangetje om je nek. 

 

 
 
Om een uur of elf zijn we thuis aangekomen en vallen van vermoeidheid om. 
De meeste zijn al aan het tanden poetsen als de aarde beweegt. Een 
aardbeving. 



 

 

 

Het centrum van de beving ligt dichtbij Marrakech. In 30 seconde verandert er 
een boel. 
Gelukkig zitten we veilig in een goed guesthouse. De rest van de avond en 
nacht brengen we door op de binnenplaats. Iedereen is veilig en een bijzondere 
ervaring rijker. 
  

 
 

De impact van de beving dringt pas de volgende ochtend door. Dan is er ook 
weer telefoon- en appverkeer mogelijk.  
Bij het ontbijt wordt de terugreis besproken.   
 

 
 

De koffers kunnen in de bus geladen worden. Maar niet eerder dan dat we 
goed afscheid hebben genomen van Patric en zijn staff.  Er is een inzameling 
gehouden voor de tuinman wiens woning is verwoest. Ook krijgen de dames 



 

 

 

van de bediening een flinke fooi voor alle goede zorgen. Het was een zeer 
betrokken en vriendelijke club mensen. We verlaten hun met pijn in het hart. 
Een bizar einde van een heerlijke week.  
We zijn benieuwd wat we te zien krijgen tijdens de tocht naar het vliegveld. We 
gaan heel vroeg van huis en houden tekening met veel vertraging. Helemaal 
geen vertraging dus op de weg. Wel op het vliegveld. Veel koffie, broodjes en 
snoep helpen ons de tijd door. 
Bij het inchecken geen problemen omdat Marco zelf de trap op kan lopen, dus 
geen extra hulp nodig.  
 

                                                 
 

Gelukkig vliegt Transavia en kunnen we met vertraging voor 24.00 uur op 
vlieghaven Eindhoven landen. Met koffers vol (onvergetelijke) ervaringen 
wordt deze reis beëindigd. 
 
We hebben genoten van alle deelnemers, ons guesthouse, Marrakech en 
Marokko in geuren en kleuren. 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


